
Proverbs by Erasmus about 

etiquettes 



Who was 

Erasmus? 

• This is a painting of  

Erasmus. 

• He was a humanist. 

• Humanists had an idea 

about how you should 

live. 



Some books by Erasmus 



 

 

 

 
Een doelwit zijn voor de vinger. 

 

Being a target for the finger. 

A polite way to tell 

someone he’s a big 

“A”. 



De ogen zijn een zetel van de ziel 

 

The eyes are a window to the soul 



Rouwranden aan je nagels hebben 

 

Having grieving edges on your nails 

Example 

of  a 

deathletter 



De vierde graad dwaasheid 

Fourth degree of  foolishness  



Ik wilde vragen om een zeis , maar hij had al gezegd dat hij geen spade heeft. 

 

I wanted to ask for a scythe, but he already said he doesn’t have a spade. 



Een drinkebroer met een goed geheugen 

 

A boozer with a good memory 



      The End 


